
 

Beste dieren- en petcafés in Tokio 

 

Omdat je soms gewoon een harige vriend nodig hebt - of een dier waar je naar kunt 

kijken 

Tokio staat bekend om zijn vele dierencafés. Het oorspronkelijke concept begon met kattencafés, 

maar is langzaam uitgebreid om een breed scala aan huisdieren en andere dieren te huisvesten. 

Het is redelijk om ethische zorgen te hebben over deze plaatsen, dus we hebben onze lijst alleen 

gevuld met cafés die het welzijn van de dieren voorop stellen, zonder (of zeer weinig) kooien en 

genoeg ruimte voor de beestjes om zich te verplaatsen. Andere belangrijke factoren bij onze 

selectie waren of de dieren gestrest leken door hun omgeving en of ze pauze kregen zonder dat 

mensen ze aaien. 

Hier is een lijst met onze topplekken in de stad, variërend van de alomtegenwoordige katten tot 

reptielen en uilen. 

 

 



 

De top dierencafés in Tokio 

 

Capyneko Cafe 

 

 

 

 

Ontmoet de inwonende capibara Tawashi en zijn katachtige vrienden in dit eigenaardige 

dierencafé op slechts een minuut lopen van de zuidelijke uitgang van station Kichijoji.  

Het Zuid-Amerikaanse inheemse dier is hier om overladen schattigheid en onbeperkte knuffels 

met acht of negen andere katten naar je stressvolle dag te brengen. 
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Mipig Café 

Na het assortiment katten, uilen en egels kwam Tokyo met een nog bizarrere toevoeging aan de 

super populaire serie dierencafés.  

Op deze plek in Meguro kun je knuffelen met schattige miniatuur zwijntjes in een vrolijke en 

huiselijke sfeer.  

Aai en speel met de kleine schatjes op drie verschillende verdiepingen onder het genot van een 

kopje thee of koffie. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.timeout.com/tokyo/restaurants/mipig-cafe


 

Harajuku Mame-Shiba Café 

 

 

 

 

 

Dit café, gelegen aan de iconische Takeshita-dori van Harajuku, is de thuisbasis van  

Mame Shiba Inu, een kleinere versie van de populaire Shiba Inu-hond in Japan.  

De huiselijke, traditionele sfeer van het café, met tatami-vloeren en lage eettafels, maakt deze 

ervaring nog unieker, omdat het voelt alsof je met deze kleine schatjes speelt in een gewoon 

Japans huis in plaats van in een café in een van de drukste straten van Tokio.  

Het inschrijfgeld is inclusief entree, een drankje en een tijdslot van 30 minuten met je favoriete 

harige vriend. Zorg dat je er vroeg bij bent om lange wachtrijen te voorkomen. 

 

 

 

https://www.timeout.com/tokyo/restaurants/harajuku-mame-shiba-cafe


 

ChikuChiku Café 

 

 

 

 

Ontspannen met kleine egels staat hoog op de to do-lijst van menig reiziger in Tokyo,  

en deze nieuwe Shibuya-plek voegt toe aan de selectie van cafés die die mogelijkheid bieden.  

Bij ChikuChiku Cafe kun je onder begeleiding van het personeel de kleine schatjes voeren, 

aanraken en op de foto zetten.  

De harige vrienden wankelen rond in omgevingen die zijn gemodelleerd naar badkamers, 

klaslokalen en tatami-kamers in Japanse stijl. 

Het is net een verzameling poppenhuizen voor egels. 
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Temari no Oshiro Cat-Café 
 

 

 

 

Dit charmante kattencafé laat je kennismaken met een heel nieuw niveau van schattigheid. 

Gelegen in het thematische winkel- en voedseldorp Kichijouji Petit Mura, ziet de gevel eruit als het 

kasteel van een magisch kattenkoninkrijk, rechtstreeks uit een sprookjesboek.  

Een selectie van 22 katten staat klaar om geknuffeld te worden en biedt zeer Instagrambare 

fotomomenten, vooral tijdens voedertijd.  

Als het op snacks aankomt, gaat het slimme geld naar de smakelijke parfaits gegarneerd met 

schattige kattenvormige koekjes. 

 

 

 

 

https://www.timeout.com/tokyo/restaurants/temari-no-oshiro-cat-cafe


 

Dog Heart from Aquamarine 

 

 
 

Je moet alleen een hondencafé bezoeken als je echt van honden houdt. Je moet ervan houden dat 

ze op je schoot klimmen en je iPhone likken en je handen naar hond laten ruiken en vechten om 

botten en mogelijk hun zaken doen op de vloer recht voor je.  

Als je in het bijzonder Dog Heart bezoekt, zou je ook dol moeten zijn op speelgoedpoedels, 

aangezien ze hier de meerderheid van de pups uitmaken. 

Zoals veel dierencafés, is het cafégedeelte geen groot kenmerk van de plaats - het is verborgen 

aan de achterkant. Maar dat is niet erg, want je belangrijkste reden voor een bezoek is om 

vriendschap te sluiten met de vriendelijke honden.  

Je kunt ook een uur een van de honden huren en ermee wandelen naar het nabijgelegen Yoyogi 

Park. Hoe dan ook, het zal je humeur ongetwijfeld verbeteren, zoals honden dat doen. 

 

 

 

 



 

 

Kotori Café Ueno 

 
 

 
 

Een zeer kleurrijke, wapperende bedoening begroet je als je naar de ingang van Kotori Café in 

Ueno loopt. Er zijn geen kosten voor dekking, maar er wordt van u verwacht dat u ten minste één 

drankje bestelt en uw bezoek is beperkt tot een uur als het druk is. 

De vogels fluiten weg terwijl je van je koffie nipt, en ze zijn van een verrassende variëteit: alles van 

de iets grotere witte koekoek genaamd Taichi en een middelgrote papegaai tot rozige tortelduifjes 

en technicolor kanaries verschijnen.  

Voor degenen die een kleine aaisessie willen, biedt het café ook opties van vijf minuten. 

 

 

 

 



MoCHA Shibuya 

 

 
 

Liefhebbers van kleine, schattige katten, pas op: misschien wil je hier niet meer weg. We liepen 

meer dan een uur rond en wilden de kleintjes nog steeds niet achterlaten. Het interieur van MoCHA 

ziet eruit alsof het is ontworpen met het welzijn van de katten in het achterhoofd, met veel 

zitstokken, schuilplaatsen en zelfs kleine nissen waardoor ze naar de lerarenkamer kunnen rennen 

als de aandacht even te veel wordt. 

We gingen er op een vroege donderdagmiddag heen, en hoewel er redelijk veel mensen waren, 

zorgden de twee verdiepingen en de ruime zitruimte ervoor dat het nooit krap was. Met het 

prijskaartje van ¥ 220 per tien minuten verandert ook de stroom mensen: kantoormedewerkers die 

een half uur langskomen tijdens hun lunchpauze en locals die gewoon de middag willen 

doorbrengen. Neem plaats in een van de hangstoelen of op een van de banken beneden voor de 

beste aaiactie. 

 

 

 



 

Tokyo Snake Center 
 

 

 

 

 

Gehuisvest op de achtste verdieping van een multifunctioneel gebouw in Harajuku, is dit Tokyo's 

nieuwste toevoeging aan de toch al lange lijst van dierencafés.  

Het Snake Centre is de thuisbasis van een glibberige verzameling slangen, allemaal zeer goed 

getraind en niet-giftig. 

Betaal ¥ 1.100 aan de balie voor toegang, een drankje en het recht om een slang naar keuze uit te 

kiezen om mee om te gaan en een paar uur op cake te knabbelen en koffie te drinken terwijl je 

reptielenvriend je observeert vanuit de veiligheid van zijn transparante doos. 
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Temari no Ouchi 

 

 

Zelfs als je net aankomt in Temari no Ouchi, is het duidelijk dat dit geen doorsnee 

kattencafé is.  

De deuren hebben de vorm van een sprookjesachtige boog en zodra je naar binnen stapt, 

word je getransporteerd naar een wereld vol katten. 

Er is voldoende ruimte voor de katten om rond te rennen of een dutje te doen, en ze kunnen 

zich altijd terugtrekken naar de achterkant van de kamer, waar een (kooiloos) 

personeelsgedeelte is.  

Het menu biedt een verscheidenheid aan drankjes (alles van koffie tot cocktails) en eten - 

de snacks en taarten zijn behoorlijk populair. 

 

 



Reptielen Café 
 

 

 

 

 

In dit nogal bizarre café in de wijk Kabukicho in Shinjuku kun je een aantal reptielen ontmoeten en 

begroeten, waaronder verschillende soorten varanen, maar ook windschorpioenen, leguanen, 

schildpadden, slangen en miereneters.  

Er zijn 100 verschillende dieren in het café, waaronder een scala aan insecten en insecten. Je kunt 

de dieren niet alleen aanraken en vasthouden, maar sommige ook voeren en samen op de foto 

gaan.  

Je kunt zelfs je favoriete wezen mee naar huis nemen, want ze zijn te koop. Het personeel leert je 

alles wat je moet weten om voor een reptiel te zorgen, en je kunt ook reptielenvoer en 

fokbenodigdheden kopen. 

 

 

 

 

https://www.timeout.com/tokyo/things-to-do/reptiles-cafe


De meest bizarre cafés in Tokyo 

Dat Aziaten soms net een stapje verder gaan is al vrij lang bekend, maar wordt na 
het zien van deze bizarre cafés in Tokyo alleen maar meer bevestigd. 
 

Meiden café 

In dit café zijn de bediendes verkleed als maid, inclusief net pakje  
met franjes, schort en haarbandje. 

 
 
 



Naast de reguliere service als het rondbrengen van het eten en drinken kan je hier ook 
terecht voor een heerlijke massage of pedicure. 

 
 

Butlercafé 

 

Voor de dames met een zwak voor mannen in pak (wie niet?) is daar het butlercafé 
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Cross-dressing café 

 

Het zogenaamde cross-dressing café opende in 2009 en wordt geheel gerund door 
mannen, verkleed als meisjes. Juist… 

 

Ra.a.g.f. (Rabbit and grow fat) Café 

 

Mocht Flappie ook een fijne lunch verdiend hebben, 
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dan is het Ra.a.g.f. (Rabbit and grow fat) Cafe in de wijk Harajuku perfect. 

 
 
 

 

 

Cat Cafe Calico 
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In het bizarre kattencafé Cat Cafe Calico betalen klanten een bedrag per uur 
 en krijgen ze de gelegenheid om heerlijke thee te drinken  

en ondertussen met katjes te spelen. 

 
 
 

 

Valken Café 

 
Only in Japan zijn er zelfs cafés waar je je valk (!) mee mag nemen… 
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Reptielen Café 

 

Je kan je lievelings reptiel meebrengen.. 

https://www.culy.nl/wp-content/uploads/2012/11/Tokyo12.jpg
https://www.culy.nl/wp-content/uploads/2012/11/Tokyo13.jpg


 

Vanpieren Café 

 

Fan van Twilight en Vampire Diaries?  
Ga dan vooral voor een vampierdiner in dit café 
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Zogenaamde ‘Christon Café’ 

 

In het geval je een katholieke vibe wilt oppikken zijn er maar liefst 8 zogenaamde 
‘Christon Cafés’ in Tokyo, geheel in stijl. 

 

Knuffelcafé 

 

In café Soineya betaal je om te mogen knuffelen met schattige meisjes. Of het volledig 
legaal is, weten we nog niet zeker… 
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Tokyo's gekste cafés 

 

  

Niet van deze wereld eetervaringen! 

Geen enkele bestaande kracht kan een einde maken aan de liefdesaffaire van Japan met het bizarre. 

Van belachelijke spelshows tot wilde schoonheidstrends, Japan stelt degenen die op jacht zijn naar 

het ongewone nooit teleur. Een van de meest populaire eigenaardigheden van Japan zijn de 

beroemde themacafés. Laat je betoveren door Japan en zijn klassiek bizarre cultuur met deze 10 

themacafés. 

 

 

1. Dierencafés – Geit, Egel, Kat, Reptiel, Uil 

  

Als je een dierenliefhebber bent, wil je deze ontmoetingen met dieren in Tokio zeker niet missen! 

Krijg je dosis pluizige liefde in het Hapi Neko kattencafé waar een verscheidenheid aan enthousiaste 

katachtigen op wat speeltijd wachten.  

Als katten niets voor jou zijn, is het Sakuragaoka-geitencafé een goede plek om achterover te leunen 

en te genieten van een kopje koffie terwijl je bevriend raakt met de vriendelijke geiten - Sakura en 

Chocolat! We raden aan om een tafel buiten te nemen! 

Als je de voorkeur geeft aan de koelbloedige vrienden, ga dan naar het Yokohama Subtropical 

Teahouse en geniet van de aanwezigheid van een verscheidenheid aan soorten reuzenschildpadden, 



hagedissen en zelfs slangen! Als deze reptielen te exotisch voor je zijn, ga dan naar het Harry Cafe  

 

 

 

voor een speelafspraakje met schattige stekelige egels! Houd deze baby's in de palm van je hand 

of geef ze een of twee meelwormen. 

Onze favoriet van de partij is absoluut Cafe HOOT HOOT - Uilencafé! De pluizige wezens van 

verschillende soorten hebben ons hart gestolen met hun vriendelijke persoonlijkheden! Harry Potter-

fans, je zult zelfs een bekend gezicht tegenkomen: de pluizige sneeuwuil! Kijk naar je Owl-café-

ervaring voor een uurtje plezier met deze schattige luchtwezens terwijl je geniet van je afternoontea. 

  

 

2. Robot Restaurant 

Bezoek Robot Restaurant en je gelooft in placebo-zuurtrips. Je hebt geen idee wat er is gebeurd of 

wat je zojuist hebt gezien, maar geloof me: je zult een geweldige tijd hebben. Veelkleurige 

laserlichten, flitsende halfnaakte dansers, gigantische opzichtige robots die wie weet wat doen, dit 

restaurant biedt een trippy energieke ervaring die je nergens anders zult vinden. De non-stop 

energie en vreemde routines van het restaurant zullen ieders verlangen naar een voorproefje van 

de excentrieke popcultuur van Japan vervullen. Je krijgt echter meer een voorproefje, we hebben 

het over een uur aan bizar fantastisch entertainment. Je gezicht zal pijn doen van het glimlachen! 



 
 

 

Voor al diegenen die vervloekt zijn met de zichzelf toegebrachte "voor altijd alleen"-status, daag ik 

je uit om je waifu-kussens op te geven en Soineya te bezoeken. Dit knuffelcafé geeft klanten de 

mogelijkheid om te slapen met schattige meisjes. Rustig maar, geen bordelen promoot. Met slapen 

met een meisje bedoel ik precies dat: onvervalste slaap. Na een lange dag werken of school kunnen 



klanten betalen om uit te rusten in de armen of schoot van een meisje, of beide... de keuze is aan 

hen! De kosten van knuffelen met vreemden komen met een flinke prijs. De opties variëren van een 

dutje van 20 minuten (US $ 38) tot een pakket van 10 uur voor een volledige nacht (US $ 640). 

Add-ons zoals het kiezen van het meisje met wie je slaapt, het meisje haar kleren laten verschonen 

of lepelen kost extra. Ondanks de bizarre aard van Soineya, kan knuffelen met vreemden de perfecte 

oplossing zijn voor elke eenzame ziel. 

 

 

4. The Lockup: Dungeon Café 
  

 

Ga naar binnen via een vage steeg en volg een kleine trap die naar een kelder leidt. Open de 

gigantische verroeste deur en volg het bijna pikdonkere pad dat resoneert met martelende kreten 

en boorgeluiden.  

Dit komt vaak voor bij The Lockup, een van Tokio's populaire restaurants met een horrorthema. Mix 

je eigen drankjes met reageerbuizen en bekers; deze kerker blijft trouw aan zijn thema, zelfs de 

toiletten zijn angstaanjagend.  

Blijf lang genoeg en je zult getuige zijn van allerlei soorten monsters die langs je cel rennen en hun 

hoofd naar binnen steken om je bang te maken. Als je geluk hebt, kunnen ze je zelfs in je cel 

achtervolgen. The Lockup biedt een gruwelijke manier van entertainment voor iedereen die genoeg 

durft om de kerker binnen te gaan! 

 

 



5. Meidcafé 

  

Wees meester voor een dag in Maidreamin meidcafé!  

Als je binnenkomt, staan serveersters gekleed in cosplay meid-outfits klaar om je te verwelkomen 

en je naar je stoel te wijzen.  

Japan stelt niet teleur als het gaat om rollenspellen; cafémeisjes zijn zeer bedreven in de kunst van 

kawaii. Kijk naar je meidcafé-ervaring en je neemt zelfs een souvenirfoto van jou en een meid mee 

naar huis! 

 

6. Zauo Shinjuku: visrestaurant 

  



Dit is zo vers als maar kan!  

Zauo biedt de opwindende ervaring van het vangen van uw keuze aan vis en deze vervolgens door 

een chef-kok naar wens te laten bereiden.  

Als je honger hebt, zorg er dan voor dat je een extra grote vis vangt. Je hebt de mogelijkheid om 

je maaltijd niet te vangen, maar waar is het plezier in?!  

Vissen voor het avondeten kan een uitdaging blijken te zijn, vooral als je extra honger hebt. Het 

Zauo-personeel is een energiek stel en zal het vieren met iedereen die eindelijk zijn maaltijd scoort! 

 

7. Ninja Akasaka: Ninja Café 
Als je gedijt in cheesiness, dan is Ninja Akasaka precies je bondgenoot. Zodra je het café binnenkomt, 

verschijnt er een ninja die je door mysterieuze gangen naar je privéhokje leidt. Ninja-sterren, katana, 

gerechten met ninja-thema's en gedimd licht creëren allemaal het perfecte brouwsel voor een nacht 

om je de meest clichétoerist te voelen die ooit heeft geleefd.  

Het is het echter waard; de moeite en tijd die in het thema van het restaurant worden gestoken, 

overschaduwen de kwaliteit van het eten niet. Ik raad Ninja Akasaka ten zeerste aan aan iedereen 

die hunkert naar heerlijk cheesy entertainment en fatsoenlijk eten. 

 

 

 

 

 

 



 

 

8. Alice in Wonderland-café 
Ontsnap naar Wonderland en ervaar een van de vijf Alice in Wonderland-themacafés in Japan. Dit 

zijn niet alleen cliché-toeristische plekken om te eten, de Wonderland-cafés hebben weelderige 

zitplaatsen en delicate architectonische ontwerpen die trouw blijven aan het thema.  

 

 

 

Schattige serveersters dragen op Lolita Alice geïnspireerde jurken en het eten behoudt de 

eigenaardigheden van Wonderland waar mensen van houden. De lange tafels, levendige 

themapatronen en creatieve eetopties brengen klanten naar hun eigen persoonlijke Wonderland-

theekransje. 

 

 

 

 

 



9. Alcatraz ER Prison Cafe 
Van maandverband eten? Je drankjes laten roeren met volwassen speelgoed? Dit café in Tokio is 

een van de vreemdste die we tot nu toe zijn tegengekomen! Niet voor angsthazen of bekrompen 

mensen, lach de hele nacht weg met je vrienden in dit café met gevangenisthema! 

 

 

 

 



10. Yurei Izakaya 

 

 

 

Yurei Izakaya is een bar en restaurant met een spookthema vol met boobytraps die klaar staan om 

je te laten schreeuwen en servers die je zullen vertellen dat ze al dood zijn.  

Als je een grote fan bent van enge films zoals The Ring en Ju-on, zul je deze plek geweldig vinden. 

Om de serveersters te bellen, moet je op een boeddhistische gebedsschaal slaan en een bebloede, 

afgehakte hand ophouden. 

 

#Klook Tip: Bezoek Yurei met minstens één van jullie in kostuum, ook al is het maar zoiets als een 

te grote gekke hoed of kattenoren, en je groep krijgt een gratis toetje! 

 

(Samengesteld door het “Klook Team”) 

 

 

 


